Een mailtje van meester Jos, maakte in mij
weer vele, mooie herinneringen los

Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp naar
Kalenberg met elkaar

Deze traditie houdt de school in ere, al meer
dan 30 jaar

Dertien jaren hiervan mocht ik als
“kampmoeder” meegaan

En lever graag over deze jaren een verslag
in dichtvorm aan

De oude boerderij is vervangen, een
camping erbij, snoepwinkeltje weg waar we
snoep kopen konden

Maar het paradijselijk Kalenberg met “het
Doevehuis” en de St. Jozefschool blijven aan
elkaar verbonden

Gedicht Kalenberg

Hoera! Eindelijk woensdagmiddag, de dag waarop we maanden hadden gewacht

We werden door ouders uitgezwaaid en naar “Kalenberg” gebracht

We stormden naar de slaapzalen, zochten ieder ons bed

Verkenden “het Doevehuis”, bezochten het snoepwinkeltje, hadden al de grootste pret
Eerst limonade en koek, dan knippen, plakken, tekenen en kleuren

Om met tekeningen en slingers “het Doevehuis” op te fleuren

Om 7 uur eten, “de corveegroep” ruimt op, anderen voetballen of spelen binnen

Nog even wat drinken voordat we aan een avondje “Casino” beginnen

Dat werd een gezellig avondje Gokken; daarna snel in sokken en lange broeken springen
Zodat we niet door muggen werden gestoken, toen we wandelen gingen

Het was al kwart over 11, we zagen dat het buiten aardedonker was

Dus tijd voor een “Spannende Nachtwandeling” naar het Moeras

Bij het moeras aangekomen kropen we dicht bij elkaar allemaal

En vertelde juf Astrid ons een “Griezelverhaal”

Over hoe het er 100 jaar geleden in 1888 in “Kalenberg” aan toeging

Er waren toen Witte Wieven,”kokende moerassen” waarboven een stinkende zwaveldamp hing
Het was een eng verhaal met af en toe een ijzige kreet van juf Astrid ertussen door

Dan gingen angstig de vingers in de oortjes en was het pas echt griezelen hoor

Om half 1 thuis, even wat drinken, in de pyjama’s en dan naar bed

Wat dacht je? Slapen? Nee hoor! Nu pas begon de pret

Nog heel lang lachen, gillen, keten en klieren, met tussendoor een kussengevecht

Voor jullie begon het “Kalenbergfeest” nu pas echt

Vooral toen de leiding de ronde kwam doen, om welterusten te wensen met een “Dikke Nachtzoen”
Het gegil en gekrijs waren niet van de lucht, de meesten doken in hun slaapzak op de viucht
Dan nog heen en weer pendelen, kletsen en proberen om het langst wakker te blijven
De laatsten sliepen tegen 4 uur of pas tegen vijven

Donderdagmorgen; allemaal klaarwakker, er werd gekeet en gekwebbeld in koor
Tussen het theedrinken en boterham eten door

Afwassen, opruimen, dan het mooiste wat er steeds was: een tijdje vrij roeien op de plas
Even pauze, wat drinken, toen maakten jullie voor de “Wereldkampioenschappendag”
Een Volkslied, Naam, Herkenningsteken, een Joker en een Vlag

Sponzen gooien, Onder water zwemmen, Touwtrekken, Penalty schieten, Badkleding aan
Want er kwam nog een schitterend onderdeel, de Groene Zeepglijbaan

Dat was glijden, glibberen, ploeteren en zweten, een inspannende klus

Maar uiteindelijk kwam er toch een winnende groep uit de bus

Dan even douchen, keiharde housemuziek aangezet, dansen en stoeien met elkaar

En ondertussen zette de leiding de spullen voor de “Barbecue” klaar
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Houtskool in de barbecue,
lucifer erbij en binnen het uur
Lagen de eerste hamburgers,
worstjes, kippenpootjes en
satéstokjes op het vuur
De buikjes vol, het opruimen
was zo weer geklaard, nog
even met de roeibootjes op de
vaart
Rond half 9 weer naar binnen,

x-o g ) A ' 4 we gingen met een
e . AT .~ . | afwisselend programma
— - - RS “Spellen”beginnen
Als eerste werd Bingo gespeeld, dan met een rietje Water Overbrengen heel snel
Ook nog het gezellige gebarentaal Hints, daarna nog het alom bekende Woordenboekspel
Dat was lachen, gieren, brullen, het was laat geworden ondertussen
Nog wat drinken, wat stoeien, pyjama’s aan en elkaar welterusten kussen
Dan weer terug naar je eigen slaapzaal als je was uitgekust
Er werd weer veel gelachen, een hels kabaal, tegen half 5 was iedereen in diepe rust
Vrijdagmorgen; Frisse gezichten, ontbijten, pret voor tien, naar de boten en de motoren aan
De reis kon beginnen; we zullen vandaag naar “Giethoorn” gaan
We voeren langs moerassen, rietvelden, waterlelies, onder bruggen door, langs steigers heen
Totdat na 2 uur varen het bordje Giethoorn verscheen
Jullie doken gelijk voor snoep en souvenirs de eerste de beste winkeltjes in
Tot 3 uur de beentjes strekken, over bruggetjes en smalle straten, dat was naar jullie zin
Weer terug naar de boten, maar oh wat was dat? We werden getrakteerd op ‘n lekkere bak patat
Allemaal ons plekje in de boot weer opgezocht, en waren we weer klaar voor de terugtocht
We zongen, hadden plezier, mochten het roer overnemen, zo werd de boottocht een waar festijn
Onder de goede leiding van meester Ed en meester Jos als onze kapitein
Om 5 uur thuis, nog even stoeien en roeien hetgeen jullie graag deden
Daarna was het tijd om de “Bonte avond” voor te bereiden en als groep op te treden
Een Op Goed Gelukshow, een Goochelaar, een Playbackshow, van alles werd gedaan
Dan je eigen optutten, in je mooiste kleren, keiharde muziek, de “Disco” kon beginnen gaan
Er werd Geschuifeld, Kampverkeringen gemaakt, maar van het discostampen werden we moe
Nog twee plaatjes draaien, wat drinken, in de pyjama’s, en naar onze slaapzalen toe
Even wat stoeien en lellebellen, totdat meester Jos ons nog een “Griezelverhaal” kwam vertellen
We zaten in het donker dicht bij elkaar . .
gekropen, alleen meester Jos had zijn
zaklamp ontstoken
Hij vertelde over Gabriél Fischer die met zijn
hond Trotty het café “de Witte Stier” verlaten
had
Een stuiterend hoofd met gapende mond en
klapperende tanden kwam op zijn pad
Het hoofd sprong wild op, gromde en bleef
maar bijten in dit enge verhaal
Dat was wederom griezelen met deze
spookverschijning; terug in je slaapzak
allemaal
Een “Nachtknuffel’, maar niet van plan om te
gaan slapen, nog lang plezier en gegil
De laatste volhouders waren rond 4 uur als
een muisje zo stil
Zaterdagmorgen; 8 uur uit bed, Koffers pakken, Ontbijten, Afwassen en “het Doevehuis” klaren
Zodat we nog voor de laatste keer een half uurtje in de roeibootjes konden varen
We werden opgehaald, dronken nog koffie en limonade, en tot onze spiit
Kwam er een einde aan dit schoolkamp, een fantastische tijd
We kwamen moe, schor en hees, maar zeer voldaan, om 12 uur weer in Achterveld aan
Voor de leiding was dit schoolkamp een succes en het aller-fijnste was
Jullie waren een “hecht clubje”, een geweldig sportieve, spontane klas




