
Cultureel erfgoed 
Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden 

en op het platteland. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze 

tradities, rituelen en verhalen. Bij ons lesaanbod en het aanbod op maat i.s.m. Scholen in de Kunst 

zorgen wij ervoor dat dit regelmatig aan de orde komt. Het liefst sluiten wij aan bij datgene wat in 

onze omgeving ‘leeft’. 

 

Ook hebben we een uitgebreid aanbod vanuit ons milieucentrum ‘de Groene Belevenis’, zoals: 

 

o Natuurlessen en excursies 
o Leskisten 
o Gastlessen op divers gebied (bijv. over een gezonde leefstijl) 
o Les over de Grebbelinie  
o Technieklessen 
 
Iedere groep krijgt minimaal drie keer per jaar een specifiek aanbod. 

 


